


Inleiding
Hallo iedereen,

Woooww het Chirojaar zit er weer al op hoezo gaat dat toch altijd zo snel?? Maar, maar,
maar…
Het leukste moet en nog aankomen en je raad het noooit…

ONS SUPER DUPER MEGA FANTASTICH HYPER SONISCH APEX LEGENDARY KAMP

Jaja zeker! Dit jaar nemen we jullie opnieuw mee naar Bree. (Haha dat rijmt) We zijn hier al
eens geweest maar de meeste van jullie waarschijnlijk niet. Een grote weide en veel bos. De
lokalen van de kampplaats ‘De Viggel’ staan de volledige 10 dagen te onzer beschikking.

Dit jaar nemen we jullie mee in een reis door de tijd. Een afbeelding zoals hieronder te zien
is, ben je waarschijnlijk al eens tegengekomen. Dit is een tijdlijn, helemaal van de prehistorie
tot nu, het moment dat je deze tekst leest, in de eigen tijd. Dit doet je waarschijnlijk denken
aan school. Maar kijk nu even naar de essentie. Het gaat over de mens. Ja de mens op deze
planeet. Wat deden wij en hoe zijn we op dit punt geraakt dat jij als jongetje mee mag gaan
met allemaal andere jongetjes en samen gewoon spelletjes mag spelen. Heb je jezelf dat
soms al eens afgevraagd? Hoe kan dit eigenlijk allemaal? Als je rond je kijkt zie je vanalles,
materiaal, technologie, gebouwen en andere wezens… Wattt? Huh? Hoe komt dit er eigenlijk
allemaal?

Als ik dit aan jou wil uitleggen dan draait het allemaal om 1 woord “evolutie” Ja

“De evolutie van de mens”

Energie is nog een heel belangrijk woord dat ons op dit punt heeft gebracht. Zonder energie
kunnen we niets en hoe zot is dat? Wij hebben gewoon mensen die ons dat aanbieden in een
vorm van voedsel. De kookploeg voorziet 3 keer per dag een 6-sterren maaltijd voor jullie,
jaja dat hoor je goed, 6 STERREN! Energie da jullie dan weer zonder het zelf te beseffen
omzetten in beweging en voor deze beweging zogen jullie Top G’s, jullie leiders, wij 😊.
Tussen alle gekheid door willen verzekeren we jullie dat jullie 7 of 10 dagen in de watten
gelegd gaan worden.

Dus, laten we niet langer wachten, we vliegen erin.

De leiding
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Inleiding thema:

Hans was altijd al gefascineerd door de geschiedenis en de mysteries van het verleden. Hij
droomde ervan om door de tijd te reizen en de grote gebeurtenissen uit eerste hand te
ervaren. Op een dag besloot hij om van zijn droom werkelijkheid te maken. Hij begon in het
geheim aan een project dat zijn leven voorgoed zou veranderen: het bouwen van een
tijdmachine.

Dagenlang werkte Hans in zijn schuurtje aan zijn uitvinding. Hij bestudeerde oude boeken,
wiskundige formules en verzamelde onderdelen van over de hele wereld. Uiteindelijk, na
maanden van hard werken en experimenteren, was zijn tijdmachine klaar.

Vol opwinding stapte Hans in zijn creatie. Hij stelde de coördinaten in op een strand in het
verleden, in de hoop dat hij de oude beschavingen zou kunnen aanschouwen. Met een luide
zoemende geluid begon de tijdmachine te trillen en plotseling werd alles om Hans heen
wazig.

Toen het trillen stopte en de mist optrok, opende Hans zijn ogen en keek om zich heen. Tot
zijn verbazing bevond hij zich op een prachtig zandstrand met kristalhelder water. Maar iets
was vreemd. Hij zag geen tekenen van enige beschaving. In plaats daarvan waren er alleen
maar uitgestrekte stranden en een weelderige, ongerepte natuur.

Hans besefte dat er iets mis was gegaan. Hij was niet terechtgekomen in het verleden, maar
ergens anders. Met een zucht van teleurstelling stapte hij uit de tijdmachine en begon het
gebied te verkennen.
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Verkleedkledij
Ponkels: oermens
Waar begon het allemaal? Wel ik zal het je eens vertellen. Kom
spring mee in het verhaal.

Heeeel heeel lang geleden was er eens een jongetje. Hij vond een
steen en begon met een andere steen hier op te slaan. Oei bloed?
Ja hij had zich opeens gesneden aan de scherpe steen. Dit
beteken iets. Ja dit was het eerste wapen. De jongen werd groter
en groter. Hij maakte aan zijn steen een stok vast en zo had hij de
eerste speer. Hij ging op jacht en werd steeds sterker en sterker en
ving herten en everzwijnen. Ja dit was de eerste oermens.

In ons Chiroverhaal zijn jullie dat jongetje dat opgroeit tot een echte
sterke oerman. Begin dus maar je eigen speer te maken en tot op
kamp.

Speelclubs: romeinen
Enkele duizenden jaren laten, nadat het jongetje van de
prehistorie zich snee aan de steen, waren er heel veel
mannen met heel veel wapen. Hoe beter je wapen hoe
verder je kwam in het leven. En ja de romeinen hadden
op dat moment de beste wapens. Hun uniform bestond
uit een kort steek zwaard “een gladius”, een heel groot
schild “een scutum”, een zeer sterk harnas en een hem.
En wat ben ik nog vergeten? Jaa wat hebben de
romeinse soldaten nog vast? Is dat de speer van het
oerjongetje maar dan sterken gemaakt van metaal en
een beter handvat. Ja dit is wat ik bedoel. Dit is
evolutie…

Dus jongens we zien jullie graag op kamp zoals deze
mannen op de foto. Ook teamwerk was een cruciale rol
bij de romeinen dit is iets waar we gaan op oefenen
tijdens ons kamp. Zodat jullie even sterk worden als een
“testudo”. Ja zoek dit maar eens op.
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Rakkers: ridders
De rakkers moeten voor dit jaar
verkleed zijn in ridders. Ridders
leefden in Europa tijdens de
middeleeuwen. Voor degenen die
niet weten wat de middeleeuwen zijn,
lees eens een boek. De meesten
weten wel hoe ridders eruitzien maar
voor de onwetenden onder ons zal ik
een ridder toch maar eens
beschrijven. Een goeie ridder heeft
altijd een metalen harnas aan. Maar
belangrijker dan het harnas is de
maliënkolder. Een maliënkolder is
een soort van gewaad, gemaakt uit
metalen ringetjes die aan elkaar
vastzitten. Ridders dragen een
maliënkolder onder hun harnas als extra bescherming tegen zwaarden en pijlen. Hiernaast
hebben ridders ook altijd een metalen helm aan met een aantal gaten in zodat ze kunnen
ademen. En een ridder kan pas echt een ridder genoemd worden als hij is uitgerust met een
zwaard. Want ridders moeten zich ten alle tijden kunnen verdedigen tegen het kwade. Ten
slotte moeten ridders zich snel kunnen verplaatsen. Maar aangezien ze zo een zwaar
uitgerust harnas aanhebben is dit niet altijd even gemakkelijk. Daarom gebruiken de meeste
ridders een paard als vervoersmiddel. Bonuspunten dus voor rakkers die een paard
meenemen op kamp (speciaal voor jullie zullen we wat extra ruimte voorzien op de camion).

Toppers: typische arbeider uit de Industriële Revolutie
De Industriële Revolutie. Dit was een zware
tijd voor de meeste mensen. De mensen
waren gefrustreerd en er heerste veel
armoede. Zoveel armoede dat zelfs de
kinderen van de gezinnen ook moesten
gaan werken om brood op de plank te
krijgen. Terwijl de rijke mensen in de
minderheid waren, hadden ze het toch voor
het zeggen. Maar dit was echter een zeer
belangrijk tijdperk voor de moderne
samenleving. Daarom mogen de toppers
zich verkleden als een typische arbeider uit
de Industriële Revolutie. Er waren verschillende soorten arbeiders. Je had de gewone fabriek
werkers die je altijd kon terugvinden in textielfabrieken of op het land. Deze arbeiders zijn
over het algemeen simpel gekleed. Ze hadden vaak een vuil hemd aan en een gescheurde
broek samen met een petje of een flat cap. Naast de fabriek werkers had je ook de
mijnwerkers. Mijnwerkers hun outfit verschilt niet zo veel van die van fabriek werkers, buiten
het grote detail dat mijnwerkers continu vuil waren. In de mijnen zat er altijd veel fijnstof en
vuiligheid dat in de mijnwerkers hun kleren zat en op hun huid.
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Kerels: dame van genot
(Elke kerel moet van een andere tijd zijn)

Weten jullie wat het oudste beroep
ter wereld is? Boer? Koning? Of
misschien een kassierster van de
Delhaize? Neen, het antwoord zal
jullie misschien verassen. Het
oudste beroep ter wereld is een
dame van genot. Dit wil zeggen
dat het onmisbaar is in ons
kampthema én dit wil ook zeggen
dat elk tijdperk zijn eigen versie
heeft van plezierdames. De kerels
moeten zich dus verkleden in een
dame van genot, maar elke kerel
moet zich verkleden in een dame van genot uit een ander tijdperk. Om jullie een beetje
inspiratie te geven: dames van genot uit de prehistorie die palmden de mannen in met hun
lange teennagels en lingerie uit jaguarhuid. De pleziermeisjes tijdens het tijdperk van
Romeinen stonden ervoor bekend dat ze schaarse gewaden aanhadden en gezegend waren,
want geloof het of niet maar de Grieken hadden zelfs een God om hun pleziermeisjes te
beschermen. Probeer dat maar eens verkocht te krijgen bij de hedendaagse kerk.
Gezelligheidsvrouwen uit de middeleeuwen hadden kleurrijke jurken en make-up aan en
vonden het leuk om gered te worden door een prins op een wit paard (weet ik van horen
zeggen he). Verder in de tijd zijn de leuke madammen voornamelijk te vinden in een
gemeenschappelijk huis waar je je noden kan vervullen. En wie weet wat de toekomst inhoud
voor de dames van genot, wees een beetje creatief. Het is de bedoeling dat elke kerel zich
verkleed in een pleziermeisje uit een ander tijdperk. Spreek dus onderling een beetje af wie
welk tijdperk neemt zodat er geen verwarring is.

Aspiranten: De toekomst
Een tijdlijn is natuurlijk incompleet zonder een
tijdperk dat instaat voor de toekomst. Dit is dan
ook de verkleedkledij van de aspi’s. Concreet
moeten jullie de mens representeren uit de
toekomst. Dit kan vanalles zijn namelijk een
robot, cyborg of eerder iets met Artificiële
Intelligentie… Er zijn dus opties genoeg. Als aspi
kun je zelf je creatieve hersenkwab in werking
stellen dus gaan we niet te veel zeggen wat jullie
moeten doen, maar het is volgens traditie wel de
bedoeling dat jullie 1 groot stuk verkleedkledij
maken met alle aspi’s tezamen. Veel succes.
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Ponkels

Heeey beste ponkels

Het chirojaar zit er bijna op. Boeeeeee. Maar iedereen weet wat dit wil zeggen: ons 7-daagse
kamp komt eraan. Jeeeej!!!!! Eindelijk is het zover. Op 14 juli vertrekken wij richting Bree.
Bree ligt in de Belgische provincie Limburg. Elk jaar gaan wij met de chiro dus op kamp op
een andere locatie. De oudere groepen gaan 10 dagen mee, wij tezamen met de speelclubs
gaan 7 dagen mee. Maar wees niet getreurd want dit gaan de 7 beste dagen van jullie leven
worden. Dit jaar is het ook niet zomaar een gewoon kamp. Dit jaar maken we met de chiro
een reis doorheen de evolutie van de mens. Jullie moeten dus ook in dit thema verkleed zijn.
Verder in het kampaspotheekje kom je te weten welke verkleedkleren je moet meenemen op
kamp. Dat terzijde willen we nog een beetje meer info geven over kamp zelf. Kamp is
eigenlijk zoals een chirozondag. Spelletjes spelen, plezier maken, veel lachen. MAAR DAN 7
DAGEN LANG!!!!!!! En daarbovenop komt dan ook nog eens het superlekkere eten dat onze
persoonlijke kookploeg elke dag vers voor ons klaarmaakt. Dit is toch de ideale combinatie
voor de beste tijd van jullie leven. Wij kijken er alleszins al superhard naar uit. Jullie toch ook?

Zomerse groetjes van het beste leidingsduo van Chiro Lombeek, Leider Bjarne en Kasper, en
tot op kamp!!!!!
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Speelclubs

Ewaaa niffo’s

Hebben jullie het al gehoord ook dit jaar gaan we weer met zen allen op kamp:). Ik hoop dat
jullie allemaal een plaatsje in jullie agenda hebben vrijgehouden. Wij kijken er alleszins al
naar uit. Het kampthema van dit jaar is de evolutie van de mens. We kijken er naar uit om
samen met jullie terug in de tijd te duiken naar de interessante, gewelddadige, wrede,
imposante romeinse tijd. Het spreekt dus voor zich dat jullie zich als echte romeinse soldaten
verkleden. Onze verwachtingen liggen hoog.

Jullie kunnen alvast beginnen jullie rol te oefenen door al liggend druiven te eten en jullie
beste romeinse oorlogstactieken te verzinnen zoals onze goeie vriend Julius caesar.

Hier alvast een kleurplaatje om jullie oog hand coördinatie te verbeteren.

Jullie dierbare leiders

Sander Florian en Emiel,
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Rakkers
Joooo de boyo’s, de kleine mannen, de rakkers!

AMAI! Hier zijn we dan, het laatste aspotheekje van het jaar (awwww ☹).
Maar niet getreurd eh manne! Het beste moet eigenlijk nog komen begot!
We zijn ondertussen de lente al ingesprongen en mogen eindelijk (hopelijk) fantastisch weer
verwachten. Het jammere is wel dat voor ons de examens er bijna aankomen dus de chiro zal
eventjes stilliggen. MAAR NOG NIET WENEN EH RAKKERS!!! Jaja jullie weten het
waarschijnlijk al, we gaan binnenkort op kamp. Amai we horen jullie juichen tot hier, wij zijn
ook excited 😉. We hebben dus wel vernomen van een supergeheime bron (zie pagina …)
dat jullie je moeten verkleden in RIDDERS!
Wij hebben voor jullie nu wel een speciale opdracht. Jullie weten dat ridders altijd op een
paard zitten eh? DUS: jullie gaan in koppeltjes van 2 jullie verkleden in ridder op zijn paard!
We zijn benieuwd naar het resultaat!

Dit gezegd: we gaan ons uiterste best doen om jullie het beste kamp OOIT te geven. Het gaat
eentje zijn om nooit meer te vergeten. Praktische info (vooral voor jullie ouders dan) vind je
terug in dit kampaspotheekje en aarzel zeker niet om ons eens een berichtje te sturen als je
met vragen zit😊.

Verder willen we ten slotte nog 1 ding kwijt:

We hebben al superhard genoten van dit jaar. Leider Arne is zelfs van mening dat jullie de
beste groep zijn dat hij ooit heeft gehad! En voor leider Maxime zal het moeilijk worden om
ooit nog voor zo’n toffe mannen leiding te staan zoals jullie. Als we kijken naar hoe leuk dit
jaar al was dan beloofd het veel voor het kamp😉
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Toppers

Woppaaaa Topperrssss

Tis bijna weer gedaan ons chirojaar zit er weer bijna helemaal op. Ik herinner het me nog
zoals de dag van gister waarbij jullie zelf niet jullie eigen frisdrankflesjes open konden doen,
sommige van jullie kunnen dit nog steeds niet… Het zijn nog maar een paar zondagen
voordat onze laatste chiro-zondag daar is. Er zijn dus niet veel mogelijkheden om jullie
favoriete spel hunting te spelen jammer genoeg. Maar het is nog niet het einde van ons chiro
jaar vol activiteiten er staan wel nog wat dingen in onze agenda zoals Inspelenop, zwemmen
en nonkeldag en jammer maar helaas dan nog 1 chiro zondag.

Neenee niet sad zijn mannen en ook niet komen zagen dat het nog maar een paar keer is dat
we elkaar zien! Niet getreurd ook ons kamp komt er nog aan, waar we al een paar toffe
activiteiten in petto hebbe voor jullie maar jullie gaan jammer genoeg moeten
afwachten om erachter te kome wat deze activiteiten zouden zijn. Ik kan wel
zeggen laat maar jullie gsm thuis want die zul je dit kamp niet nodig hebben we
zullen onze eigen communicatiemogelijkheden hebben op kamp. Die gaan we
afsluiten met een knaller van een “kampvuurke”.  Maar er is natuurlijk meer!

Waar gaan koeien heen voor hun plezier? 

Antw. Naar de moovies. 

Greetz

K en K
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Kerels

Jow beste kerels

We zijn weer aanbeland bij het laatste aspotheekje. Ma this ni omdat het de laatste dat hem
slecht is. Denk da gelle al een vermoede had in wa Ge u moest verklede. Maar ik wil niet elke
keer hetzelfde zien. Allemaal andere dames van plezier he. Ma als ge het ni leuk vindt om
weer als een dame verkleed te zijn niet getreurd het kamp wordt legendarische. Ik wil er
eigenlijk nog niks over zegge maar haal je kookkunsten en de benewege al maar bove. Mss
moet ge zelf nog meer naar bove hale. Het enige wa ge ni moe bove hale is u vriendin want
we zijn chiro lombeek JONGENS.

PS Fadi voor u wille we wel een oogje dichtknijpe.

Effe nog wat weetjes over ons

Aaron heeft een soa

Guus Heeft geen seks

Met vriendelijke groet

Aaron en Guus

Geniet van deze kunst
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Aspiranten
Aaaah de mannen, dit was het dan eh… Een prachtig aspi jaar. Een zeer mooie
pannenkoekenbak. Daar mogen jullie zeer trots op zijn!!! Iedereen heeft heel goed geholpen
(zelfs met een kleine kater…). Maar ook inspelenop, wat eigenlijk toch niet echt de shit was
he… Bon, we hebben schone zondagen gehad. Niet alleen de zondagen waren nice, maar
de leefweek was echt salle. De marble race, waar Jitse jullie allemaal in heeft verslagen, was
toch wel een van de leukere activiteiten. Net zoals de horrorfilm, waar Camiel dan weer had
gewonnen als het ‘om ter luidst roepen’ een wedstrijd was…

Maar wees niet getreurd. Er komen nog mooie momenten aan. Denk maar aan aspighetti, en
natuurlijk aan HET KAMP!!!!! We gaan ons uiterste best doen om van dit kamp het aller beste
kamp ooit te maken. You have my words. Misschien hier en daar wel eens een leuke
verassing. En heel af en toe eens een pintje mama en papa😉
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Wat moet er in mijn valies? Wat niet?

Wat meenemen?

Wat brengt men niet mee?

• GSM: tot en met Toppers is het niet de bedoeling dat de leden hun GSM meehebben.
• Horloges, Consoles, Deze spullen zijn duur en horen niet thuis op een Chirokamp,

gelieve deze thuis te laten.Een slaapzak

• Een veldbed -> OOK DE TWEE JONGSTE GROEPEN!!

• Eventueel een kussen of teddybeer

• Een pyjama

• 7 tot 8 T-shirts

• 4 tot 5 shorts/ lange broeken

• Voldoende ondergoed, m.a.w. 10 stuks

• 12 paar sokken

• Sportschoenen

• Watersloefen of oude kapotte schoenen die nog kapotter en nat mogen worden.

• Een training o 1 tot 2 warme pull-overs

• Een paar stevige stapschoenen of bottinnen

• Regenkledij (KW of regenjas)

• Het uniform, wat verplicht is vanaf rakkers (dit moet je wel aandoen bij het vertrek) Het

uniform bestaat uit chiroshort, riem en hemd!

• Zwemgerief, waaronder ook een badmuts

• Een toiletzak gevuld met zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, ...

• Wasgerief zijnde handdoeken, washandjes, …
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• Een zaklamp

• Een vuillinnenzak: iets waar uw zoon zijn vuile was in kan opbergen

• Themakledij (verkleedkledij, zie bovenaan)

• Eventueel briefpapier en schrijfgeriefgerief. Het is ook handig om reeds op voorhand

de naam en het adres op de envelop te schrijven, zo hoeft uw kindje enkel maar de

brief te schrijven. Iedereen krijgt trouwens 3 kaartjes en zegels gratis op het bivak zelf!
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Belangrijke noot: Hier willen we ook vermelden dat veel spullen vaak verloren gaan op kamp
en nooit meer bij hun rechtmatige eigenaar terugkomen. Steek dus AUB niet
zondagskostuum van uw zoon in de valies. We raden ook aan om de naam van het kind in
alle kledingstukken te schrijven of te naaien. Zo zijn verloren voorwerpen makkelijker op te
sporen na het kamp.

Tip: Aan de ouders van de jongste groepen is het aangeraden om pakketjes te maken voor
een dag: (een zakje met een onderbroek, kousen, short...) en daarop de vermelding van de
dag, zo weet het kind en ook de leider of hij propere kleren aanheeft. Ook de berg verloren
voorwerpen wordt hierdoor grondig verkleind!

•

Wat wordt er afgegeven?
• Het snoep. Net zoals vorige jaren wordt u ook dit jaar weer verzocht het snoep van

uw zoon af te geven bij het binnenbrengen van de valiezen. Mocht dit vergeten
worden dan is dat geen ramp, de leiding gaat sowieso nog eens rond in de kamer of in
de tent om te vragen of er iemand nog snoep heeft om af te geven. We doen dit om te
voorkomen dat men zijn bord niet leegeet, en ook opdat men zich niet zou ziek eten in
de snoepjes. Elke avond zullen de kinderen uit de groep natuurlijk een snoepje krijgen
als er snoep werd afgegeven.

• Een keukenhanddoek. We zouden aan iedereen willen vragen om één
keukenhanddoek af te geven wanneer je de valiezen binnenbrengt. Je krijgt deze ook
niet terug. Na het kamp wordt deze bijgehouden voor volgende chiroactiviteiten.

• De medicatie. Wanneer jullie zoon iets van medicatie moet nemen, breng dit dan ook
mee wanneer je komt om de valiezen binnen te brengen. Je geeft dit af aan de leiders
van jullie zoon (+ uitleg). Deze informatie zal de leiding dan doorgeven aan de
verantwoordelijke van de EHBO. Ook wanneer er enkele onzekerheden zijn in
verband met de gezondheid meld je dit best aan de leiding.

• Attest van de dokter als uw kind tot een risicogroep behoort.
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Praktische informatie
Hoe en wanneer inschrijven?
Wij doen dit jaar een fysieke inschrijving. De laatste zondag van het Chirojaar, zondag 25
juni na de Chiro.

Voor alle nieuwe ouders of ouders die graag nog wat extra info en vragen hebben
organiseren we ook een kampinfoavond. Hier overlopen we nog eens onze gang van zaken
over kamp. Dit zal vrijdag 16 juni om 20u doorgaan, in onze lokalen.

Wij werken ook met een online inschrijvingsformulier dat u kan vinden op de site en onze
facebook na 16 juni. Dit document wijst zichzelf uit. Bij vragen laat u gerust iets weten aan de
leiding van uw zoon.

Dit document is verplicht in te vullen voor elke deelnemer aan het kamp. De inschrijving wordt
definitief als het document is ingevuld en de storting van de kostprijs op de rekening staat.
Deadline: 1 juli

Wat kost zo’n kamp eigenlijk?
Voor de Ponkels en Speelclubs, aangezien zij maar zeven dagen meegaan:

• 1e kind jongere groep: €130 • 2e kind jongere groep: €125
• 3e kind jongere groep: €120

Voor de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten:

• 1e kind oudere groep: €175 • 2e kind oudere groep: €170
• 3e kind oudere groep: €165

Indien u kinderen heeft bij zowel de oudere als jongere groepen neemt u de volgorde van de
geboortedatum van uw kind en schrijft u dat op die manier over.

We zijn ons bewust dat dit geen goedkoop gebeuren is. Deze prijs is echter wel nodig om de
stijgende huurprijzen van de kampplaatsen te kunnen bijhouden. Wij willen wel duiden dat uw
kind voor deze prijs 10 dagen ontbijt, middageten en avondeten krijgt met tussendoortjes en
desserten ertussen. Uw kind krijgt ook een slaapplaats voor 10 dagen en 10 dagen vol
keitoffe activiteiten. Deze prijzen kunnen overgeschreven worden naar volgend
rekeningnummer:

BE29 7370 6427 4364 met mededeling: Kamp 2023, naam kind(eren) + groep(en)

Wij willen vragen dit zeker gestort te hebben tegen 1 juli, indien dit niet mogelijk gelieve iets
te laten weten aan. Ook bij andere vragen kunnen jullie terecht bij de hoofdleiding

● Guus Moonens guus.moonens@gmail.com / 0497647913
● Jitse Roy Jitse.roy@gmail.com / 0472321310

Wij vragen of de kostprijs van het kamp ten laatste 1 juli wordt overgeschreven.

17

mailto:guus.moonens@gmail.com


Om welk uur gaan die gasten eigenlijk slapen?
• Ponkels & Speelclubs om 20u30
• Rakkers om 21u
• Toppers om 21u30
• Kerels & Aspi’s om 22u (bij benadering)

Zakgeld leden
• Ponkels: 7 euro
• Speelclubs: 7 euro
• Rakkers: 10 euro
• Toppers: 10 euro
• Kerels & Aspi’s: vragen dit best eens aan hun leiding

Noot: Het is zeker niet de bedoeling dat uw kind meer zakgeld dan dit meekrijgt. Uw kind
krijgt meer dan genoeg eten en andere voorzieningen op kamp.

Drinkbussen
Wij vragen ook dat elk kind zijn eigen drinkbus meeneemt, zo kunnen ze tijdens de
activiteiten gaan drinken zonder dat we steeds moeten onderbreken.

Brieven naar uw kind
Natuurlijk mogen jullie als ouder, oma, opa, tante, nonkel, liefje, … een brief schrijven naar
jullie zoon op kamp. Hier is volgend opschrift voor nodig

Naam afdeling en kind -> vb. Kerel Gustav Geirnaert
Kampplaats -> Kampplaats De Viggel
Adres -> Gruitroderkiezel 73

Postcode -> 3960 Bree

Uw zoon kan natuurlijk altijd nog een brief of postkaartje schrijven naar de ouders, oma,
opa, meter, peter, …. Wij verkopen kaartjes aan € 0.30 en Postzegels aan €1. De eerste
drie postkaartjes krijgen de leden gratis.

Het is in deze zin ook handig om de adressen van de personen naar wie uw zoon een brief
stuurt op voorhand op te schrijven en op een etiket te kleven. Wij eten immers niet van buiten
waar iedereen woont.

Luizen en teken, de boosdoeners op kamp.
Luizen zijn altijd een groot ongemak op kamp, maar deze kunnen preventief behandeld
worden. Met een luizenkam en wat luizenspray kan je ongemak voor uw kind en voor alle
andere Chiroknapen vermijden.

Teken kunnen in tegenstelling tot luizen niet preventief behandeld worden. Je loopt ze echter
op op kamp. Er is geen reden tot paniek. De leiding doet regelmatig tekencontrole en
verwijderen deze zo snel mogelijk. We schrijven dit op en laten u dit weten. De wonde wordt
natuurlijk op kamp ook ontsmet en verder in de gaten gehouden.
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Vertrek en Aankomst
Rugzakken & Valiezen
We verzamelen de bagage op 10 juli 2023 aan Katharinakring (voor de Chiro) op de
rodestraat.

► Iedereen: tussen 19u en 20u

We vragen jullie ook om het volgende mee te brengen en af te geven:

• Identiteitsbewijzen van de groepen tot en met Toppers. Kerels en Aspi’s moeten de
identiteitskaart niet afgeven maar wel meenemen op bivak.

• 2 klevertjes van de mutualiteit
• Een keukenhanddoek
• Zakgeld tot en met toppers moet afgegeven worden, liefst in een portefeuille met

naam erop.
• Snoep of medicatie moet tevens ook aan de leiding afgegeven worden

Wij vragen dat bij medicatie er ook een handleiding geschreven wordt met wat de leiding
allemaal moet doen, uur van toedienen en of er nog andere dingen zijn waarmee rekening
gehouden moet worden.

Elk lid neemt ook iets van eten mee.

• Ponkels: 1 pot speculoospasta
• Speelclubs: 1 pot choco
• Rakkers: 1 pot confituur
• Toppers: 1 potje boter
• Kerels: 1 potje smeerkaas
• Aspi’s: 1 doos hagelslag
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Vertrek: 11 juli en 14 juli

Op 11 juli: Rakkers en Toppers (2 oudste groepen gaan op voorkamp, 2
jongste groepen komen later)
We verzamelen aan de lokalen om 11u30. Zorg ervoor dat jullie al hebben gegeten tegen
dan, dan hoeven jullie geen lunchpakket te voorzien.

Eerst is er dan nog een opening waarna we na een kort afscheid de bus inspringen richting
Geel.

Wat brengen jullie nog mee?

• Jullie doen jullie uniform aan bij vertrek
• Een drinkfles mee en een picknick mee, er wordt geen middageten voorzien door

ons
• Stripboeken voor onderweg
• Keti’s en aspi’s nemen hun portefeuille met ID en ISI erin, en een Europese

ziekteverzekeringskaart.

Op 14 juli: Ponkels en Speelclubs (af te zetten door de ouders)
Net zoals bij het afhalen vorig jaar vragen wij aan de ouders om uw kind op 14 juli af te
komen zetten. Rond 15u kunnen jullie, jullie zoon komen afzetten. Wij raden carpoolen zeker
aan. Op de kampplaats zelf werken we met een Kiss en Ride-systeem.

Er wordt verder wel gevraagd niet te lang te blijven rondhangen om een vlotte start van het
kamp te garanderen.

Locatie kampplaats:

Kampplaats De Viggel

Gruitroderkiezel 73

3960 Bree

Terugkomst: 21 juli
Op 21 juli 2023 zit ons kamp erop en strijken we aan de Chirolokalen in Lombeek neer. Wij
zullen jullie een bericht sturen als u uw kind kan komen halen. Dit om een vlotte terugkomst
te garanderen. Wij zouden in de loop van de namiddag toekomen, rond 17 uur. Hou de
facebook en de whatsAppgroepen goed in de gaten, daar zal op de dag zelf een specifieker
terugkomstuur gestuurd worden.

Wij vragen telkens of er een aantal mensen het ziet zitten om de camion mee te helpen
uitladen. Hoe sneller deze leeg is, hoe sneller we samen kunnen afsluiten.

Verder vragen we om uw kind niet mee naar huis te nemen voor de gezamenlijke sluiting in
Lombeek.
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De kookploeg

De kookploeg zijn de mensen die 10 dagen lang met ons meegaan op kamp en ervoor
zorgen dat we 3 keer per dag aan tafel kunnen schuiven. Alsof dat al niet genoeg is, doet de
kookploeg nog veel meer dan enkel koken.

Zij gaan op kamp boodschappen doen, geven graag een lift met de auto bij een dropping en
helpen de leiding met nog zoveel meer. Dankzij de fantastische mensen van de kookploeg
hebben de leiders meer tijd om zich volop te concentreren op de kindjes.

Wie zijn deze helden en heldinnen van de Chiro Lombeek cuisine nu toch? We stellen ze
even voor:

Peter
Iedereen in de Chiro kent Peter wel, al kennen de jongere
leden hem misschien enkel bij zijn bijnaam die hem steeds is
bijgebleven: “Scheet”. Zolang we al in de Chiro zitten, is Peter
elk jaar meegegaan op kamp met de kookploeg. Scheet was
lang de grote baas van de kookploeg, maar heeft deze rol
reeds enkele jaren van zich afgeschoven. Al weet iedereen dat
hij den baas is! Zijn jarenlange anciënniteit legt onze hongerige
maagjes echter geen windeieren!

Joris
Ook Joris is intussen een beetje een icoon in onze
Chiro geworden. Op kamp zorgt hij onder andere voor
de boodschappen, gaat hij naar de bakker en zorgt hij
voor de post. Ook de financiële kant van al deze
boodschappen is iets dat Joris regelt. Ons grote archief
aan kampfoto’s hebben we bijna volledig aan hem te
danken. Je ziet hem dan ook overal op de kampplaats

opduiken met fototoestel in de aanslag

Lien
Lien is al een tijdje moederfiguur van dienst op
kamp. Ze is dan ook altijd druk bezig en je zal ze
nooit zien stilzitten. Is ze niet met een kindje bezig,
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dan vind je ze sowieso wel in de keuken terug. We mogen van geluk spreken zo’n straffe
madam mee te hebben op kamp!

Kris (Volwassen Begeleider - VB)
(0470 30 27 76)
Kris heeft al een lange geschiedenis achter de rug
in de Chiro. Als oud-leider weet hij natuurlijk als
geen ander dat de leiding alle hulp kan gebruiken
om de kindjes een tof kamp te bezorgen. Afgelopen
Chirojaren heeft hij deze hulp ook gegeven als VB,
om de werking van de jonge leidingsploeg bij te
staan en een contactpersoon te zijn voor de ouders.
De tijd die Kris niet spendeert aan de Chiro staat hij

steevast als chef koude keuken te werken in het Hof van Cleve. Het kan dus goed zijn dat we
enkele gerechtjes gecreëerd door Peter Goosens himself achter de kiezen krijgen deze
tiendaagse.

Jeroen
Voor de trouwe lezers van ons ‘Aspotheekje’ behoeft
Jeroen natuurlijk helemaal geen introductie. Graag
verwijs ik naar het Lente-Aspotheekje (april 2018),
waar je kan genieten van een uitgebreid interview met
deze kwieke dertiger. Kort gezegd is Jeroen de ideale
persoon om ons kookploegteam te vervolledigen. De
Jerre is een oud-leider uit de eigen stal en hobbykok
met ambitie. Deze kanjer zorgt ervoor dat ook onze
vegetariërs en veganisten hun dagelijkse portie
koolhydraten binnen hebben. Als we echt braaf zijn
komt zijn madam, Evelien, ook eens op bezoek.

Bie (Bjorn)
Bie heeft ook al de nodige ervaring in onze
kookploeg. Hij staat daar bekend als de
grappenmaker van de groep. Hij staat altijd
klaar voor een grappige anekdote of een
practical joke. Verder is hij ook de persoon die
je zowat overal vindt. De keuken, de winkel, de
kooktent, … noem het maar op den Bie zal er
altijd aanwezig zijn.
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Joeri
Joeri heeft al vele jaren op de teller als lid van onze
kookploeg. Hij staat elk kamp weer paraat om 10 dagen
eten klaar te maken. Voor diegenen die Joeri nog niet
kennen, Joeri is degene die de kaas- en garnaalkroketten
heeft gebakken op ons etentje! Bakken kan hij dus als de
beste. Het kan zelfs zijn dat zijn vrouw Cindy en zijn twee
kindjes langskomen.

Liedjes
We beginnen en eindigen elke dag op kamp met ons openings- en sluitingsmoment waar we
telkens een liedje zingen om onze dag te beginnen of af te sluiten.

Wij hijsen
Wij hijsen bij het gloren van de morgen ons vlaage als een biddend lied.

Want heilig is’t geschenk van elke morgen dat God ons weer t’aanvaarden biedt.

Draag door weer en wind ons vlaage, teken van de heldentijd.

Laat ze waaien, laat ze werven, allen voor de grote strijd.

Laat ze waaien, laat ze werven, allen voor de grote strijd

Daal nu
Daal nu bij het zi-nken, va-an deze dag.

Daal in ons gemoe-oed, gij trouwe vlag.

Gij zijt zegen troost en lach.

Daal in d’avondzon O vlag.

Heer, wij bergen in ons hart uw vlag, zegen haar en jonge nacht.

Goede avond, vlag en dag. Christus Koning, goede nacht.

Goede avond, vlag en dag, Christus Koning goede nacht.
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Een uniform is altijd fijn, het karakteriseert wie we zijn en zorgt voor een
samenhorigheidsgevoel. Dit uniform is niet voor iedereen verplicht. Je bent pas verplicht het
te hebben vanaf Rakker (5e leerjaar). Dit uniform bestaat uit:

Een Chirohemd
(T-shirts en pullen mogen, maar zijn niet
verplicht)

Een riem

Een Chiroshort

Voor het aankopen van het uniform kan u terecht bij de site van de banier:
https://www.debanier.be/chiro.html

25

https://www.debanier.be/chiro.html


Onze contactgegevens:

Ponkels
Kasper Hertens
Rodestraat 35 1742 Sint katharina
Lombeek
kasper.hertens@outlook.com
0476622387

Bjarne Wauters
Dronkenborrestraat 11c 1741
Wambeek
wauters.bjarne@gmail.com
0468415741

Speelclubs
Florian Van de Kelder
Fossebaan 215 1741 Ternat
florian.van.de.kelder.@gmail.com
0496332800

Sander Van der Perren
Rodestraat 37
1742 Sint Katharina Lombeek
sandervdp@hotmail.com
0479578943

Emiel Moreau
Watermolenstraat 25
1742 ternat
Emiel.moreau@gmail.com
0468292593

Rakkers
Arne Rommens
Ploterstraat 12 1742 Sint-
Katharina-Lombeek
Arne.rommens2@gmail.com
0471612883

Maxime Dendauw
Polleringestraat 10
1741 Wambeek
maxime.dendauw@icloud.com
0496282569

Toppers
Gustav Geirnaert
Roesemslos 17B 1740 Ternat
gustav.geirnaert@gmail.com
0470825916

Nico Ronsmans
Assesteenweg 358, 1741 ternat
nicorons.nr4@gmail.com
0470022495
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Kerels
Guus Moonens (Hoofdleiding)
Notestraat 47 1742 SKL
guus.moonens@gmail.com
0497647913

Aaron Wachtelaer
Heidestraat 26a 1742
Sint-Khaterina-Lombeek
aaronwachtelaer@gmail.com
0491590980

Aspi’s
Jitse Roy (Hoofdleiding)
Heidestraat 131A 1742 Sint-Katherina-Lombeek
Jitse.roy@gmail.com
0472321310

Camiel Pattyn
Processiestraat 89 1742
camiel.pattyn@gmail.com
0472745063

Extra info op onze site:
http://www.chirolombeekjongens.be/contac
t
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